Psalm 121

Ik sla mijn oglen op naar de bergen. Vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt
van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten
wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt
niet, de wachter van Isracl. De Heer Is je wachter, de Heer is de schaduw aan
jeuchterhnnd Overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet
_lchldﬂi. De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de Heer
‘houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Bedroefd delen wij mede dat op 72-jarige leeftijd geheel
onverwachts pan ons is heengegaan echtgenoot, broer en com
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*Hollandia, 3 januari 1947 + Diemen, 20 april 2019

Uit naam van echtgenoot, broers en zusters:
F.chtgent‘un Yohanna Mailuhu - Kotadiny
Nono en Mell van der Bend - Kotadiny, kinderen en
kicinkinderen
Sofie Kotadiny 1, kinderen en kleinkinderen
Boetje Kotadiny, kinderen en kleinkinderen
Ferry en Suze Kotadiny, kinderen en kleinkinderen

Abraham Kotadiny
Johnny Kotadiny, kinderen
Max en Erica Kotadiny, kinderen

Afscheid en uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 29 april. 2019
Omstrecks 9:45-10:15 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen op De Nieuwe
Ooster, Rozenburglaan 7 te Amsterdam ( tevens ook het Moemenadres )

Aansiuitend zal de plechtighetd plaatsvinden omstreeks 10045 uur bi)
begraafplaats: De Nieuwe Ooster, Krutslaan 126 te Amsterdam
Na afloop is er gelegenheid tot condoleance in de ontvangstkamer van De
Nicuwe Ooster



